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‘Without a dream you'll not get anywhere.’
Kofi Annan



Museum of Humanity 
Waar kunst, cultuur en 
maatschappelijke vraagstukken 
elkaar ontmoeten... 2021





Met project "Let’s face it!" hebben we met 700 mensen het Museum ingepakt, coronaproof!
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Januari
Wat een mooi begin! Museum of Humanity groeit en vanaf januari hebben we een echt kernteam. 
Rosa van Ederen (projectcoördinator) en Maarten Nota (verhalenmaker) gaan aan de slag om 
samen onze dromen zichtbaar te maken en te delen. Vera Timman wordt coördinator van School of 
Humanity.

Ruben Vera Maarten Rosa
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Februari
Heartgallery
Het Aidsfonds nodigt Ruben uit om een werk aan te leveren voor Heartgallery. Via dit platform 
kunnen kunstliefhebbers een werk huren voor het goede doel. 

Andere fotografen die meewerken zijn Frederique Peckelsen, Sacha de Boer, Marc de Groot, Mar-
tijn van de Griendt, Micky Hoogendijk, Marjolein van der Klaauw, Cornelie Tollens en Paul Bel-
laart. Ruben kiest voor masterpiece Bart, een portret dat hij in 2013 van Bart als dragqueen maakte.
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Maart
Elke dag iets moois
Middenin de corona-stilte maakte Edwin Kleiss van Reuring Radio een mooie podcast met Ruben. 
Over zijn droom en ideeën om de wereld mooier te maken. Een aanrader om nog eens terug te 
luisteren!

Podcast Reuring
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April
Kunstroof
Een grote schok begin april: de aanhanger met 35 kunstwerken voor de buitenexpositie in het Duit-
se Ahlen is gestolen! De kar stond op het Hembrugterrein klaar om naar Duitsland te gaan en was 
ineens verdwenen. Een enorme tegenslag!

Gelukkig worden we overladen met warmte en doneren veel mensen geld om de expositie te 
kunnen vervangen. Ook maken diverse mensen prachtige kunstwerken van nieuwe afdekdoeken, 
die ook zijn verdwenen. Van de gestolen werken ontbreekt nog altijd ieder spoor. Door het nieuws 
over de diefstal kunnen we wel enorm veel mensen vertellen over het positieve ‘virus’ dat we willen 
verspreiden. We verloren één aanhanger, maar kregen er vele ‘aanhangers’ voor terug!
 
Speciaal voor de daders had Ruben deze boodschap:
"Mooi mens, wees gerust, ik ben niet haatdragend en vergeef snel. Ik zou het zelfs een eer vinden als 
ik je – na een welgemeend excuus – mag portretteren. Want ook jij verdient een plek in Museum of 
Humanity. Maar als dat te ingewikkeld is: neem de tijd, zorg goed voor jezelf, praat erover en blijf er 
vooral niet mee rondlopen. Volgens mij een mooi begin van het proces: van gebroken naar heel. Ik 
ben in ieder geval hoopvol en optimistisch, zeker in deze roerige tijd.”
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Mei
School of Humanity
Museum open, museum dicht, scholen open, scholen dicht… Dit jaar moesten we met elkaar vaak 
schakelen. Gelukkig kan School of Humanity toch meerdere klassen ontvangen in het museum, 
zoals deze leuke groep van het St. Nicolaaslyceum uit Amsterdam.

Crown of Creation
De eerste druk van Crown of Creation is uitverkocht, dus is het de hoogste tijd voor een tweede 
druk. Met nog meer foto's en verhalen én in het Engels, om ook de internationale markt beter te 
kunnen bedienen. Met een oplage van duizend stuks kunnen we de komende tijd heel veel mensen 
inspireren met dit prachtige koffietafelboek.
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Juni
Let’s face it!
Een verbluffend visueel project. Zo mag je het 'ingepakte' Museum of Humanity wel noemen. Sa-
men met zevenhonderd mensen maken we eind juni 2021 een statement voor meer verbondenheid.

Wat er zich op het terrein afspeelt, maakt diepe indruk. Zoals een bezoeker het na afloop ver-
woordde: “Ik weet niet precies wat er gebeurde toen ik richting het museum liep. Opeens stond ik 
met ogen vol tranen. Geraakt door de portretten op de gevel. Geraakt door de energie van ‘durven 
dromen’ en de sfeer van gelijkwaardigheid.” Een mooiere ‘opbrengst’ van dit positief-activistische 
fotoproject hadden we niet kunnen wensen.
 
Kijk hier onze video terug!
Een reportage van RTV Zaanstreek staat hier
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Juli
Ahlen
De zomer staat in het teken van de opening van de buitenexpositie in het Duitse Ahlen. Gelukkig 
kunnen we net op tijd de gestolen kunstwerken vervangen en schitteren er vanaf 3 juli 2021 maar 
liefst zeventig meesterwerken in de straten van Ahlen. Ze vormen tot eind oktober een bijzondere 
rode draad door de stad. Onze lokale partners Innosozial en Kunstverein Ahlen organiseren allerlei 
culturele en maatschappelijke programma's om de inwoners van de stad met elkaar te verbinden.

Wat een rijkdom om te zien dat 'Museum der Menschheit' hier daadwerkelijk een verandering 
teweegbrengt, samen met een prachtig lokaal team. Het laat de impact van ons werk heel concreet 
zien.

Andere Duitse steden tonen inmiddels interesse om met Museum of Humanity een maatschappe-
lijk vraagstuk op de kaart te zetten. We kijken ernaar uit!
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Augustus
Museum weer open
Na de lockdown kunnen we de deuren van het museum eindelijk weer openen. Ondanks alle 
beperkingen ontvingen we vanaf de zomer tot eind van dit jaar zo’n tweeduizend bezoekers. Hun 
reacties in ons gastenboek blijven bijzonder:
 
‘Museum of Humanity heeft ons hart gestolen, omdat Ruben met zijn foto's het hart van mensen 
wereldwijd laat zien!’
Frans en Elly

‘Vorig jaar bezocht ik het museum en werd geraakt door de prachtige beelden. Dit initiatief verdient steun.’
Annemarie

‘Als buurtbewoner ga ik regelmatig even bij het museum kijken; een erg inspirerende plek!’
Fleur
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September
Vrijwilligers
Deze maand nemen we afscheid van Estelle Sukel. Zij maakte ons meerdere jaren enorm blij 
gemaakt met haar inzet als coördinator voor de vrijwilligers. In Ton Hoogduin vinden we een heel 
goede vervanger, die ook nog het huismeesterschap van het gebouw op zich neemt. Aan motivatie 
geen gebrek bij Ton: “Het lijkt mij mooi om de droom en het idealisme van Ruben te verbinden 
aan een stukje professionaliteit en een goed georganiseerd team van vrijwilligers. Daar ga ik mijn 
stinkende best voor doen."
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Oktober
1e Humanity-borrel A Million Dreams
Onze allereerste Humanity-borrel vindt plaats op 1 oktober met een heel mooie club ondernemers en 
dromers. Het Zaanse duo Rowann omlijst de bijeenkomst met hun sferische klanken.
 
We genieten van inspirerende pitches van:
• Heleen Lubbers-Mooij over het ‘zien’ van elkaar
• Narda Beunders over haar droom achter Roof for Humanity
• NewBees over het matchen van nieuwkomers aan lokale ondernemers en organisaties
• Scholieren die een plan maken voor een vrachtwagen voor School of Humanity 
 
De volgende Humanity-borrel staat gepland voor vrijdagmiddag 18 maart 2022 (afhankelijk van de 
covidontwikkelingen).
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November
16 x ver(t)rouwen
Op 27 november openen we de bijzondere expositie 16 x ver(t)rouwen in het museum. Een nieuw 
hoogtepunt! ‘Onze’ Rosa (projectcoördinator) fotografeerde zestien vaders met hun zestienjarige 
dochters. “Toen ik 16 was, overleed mijn vader aan acute beenmergleukemie. Een heel groot ver-
driet en net iets te groot voor iemand van 16 om echt helemaal te bevatten. Ik wilde heel graag te-
rug naar het moment dat ik mijn vader nog had, toen ik 16 was. Ik wilde vaders en dochters van 16 
vastleggen met een activiteit die zij samen ondernemen om iets te zien van de band die zij hebben.”

Samenwerking
We zoeken voortdurend nieuwe vormen van samenwerking om ons gedachtegoed uit te dragen en 
om financieel gezond te blijven. Een goed voorbeeld hiervan is de opdracht van Totziens Optiek in 
Zaandam om vijftig meesterwerken te maken van de klanten van het bedrijf. Ook mogen we man-
telzorgers in beeld brengen, in samenwerking met SMD en het personeel van schoenenmerk Vans. 
Brengt dit jou ook op ideeën voor jouw bedrijf? Laat het ons weten!

Subsidie Rabobank
Een bericht om blij van te worden: Rabobank Zaanstad support ons met een prachtige subsidie om 
in 2022 scholen te bereiken met Museum in a Box. In zo’n koffer zitten een camera, een mini-mu-
seum, instructiefilmpjes van Ruben en opdrachten. Deze kunnen middelbare scholen inzetten als 
compleet lesprogramma voor bijvoorbeeld maatschappijleer, levensbeschouwing of burgerschap. 
Zo dragen we bij aan meer begrip, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen jonge mensen.
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December
Sittard-Geleen
Begin 2022 komt er weer een nieuwe expositie, en wel in het zuiden van ons land. Begin december 
fotograferen we de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen in onze pop-upfototent op de mark-
ten van Sittard, Born en Geleen. Van 6 februari tot en met 8 mei 2022 is de expositie Ieder-Een: Het 
Portret Voorbij te bewonderen in Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen te Sittard. Weer een 
prachtige kans om de schoonheid en waarde van ieder mens te laten zien.

Nieuwe website
Hier dan het digitale nieuwtje. Op de valreep van 2021 presenteren we je namelijk heel graag onze 
nieuwe website aan je. Achter de schermen heeft het team samen met Robin Timman hard gewerkt 
om dit online visitekaartje in elkaar te zetten. Ontzettend bedankt, Robin!



“Ik droom over het Museum der Mensheid;
een plek waar kunst, cultuur en maatschappelijke 

vraagstukken elkaar ontmoeten.”
Ruben Timman, documentair fotograaf


